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Vaarwel, maar hopelijk
ook tot ziens!
 
Na een mooie nazomer is nu het einde van het jaar
in zicht.
 
Deze keer een bijzondere bijdrage aan het clubblad
van Jacob en Ria Dijkhuizen, zij nemen na vele jaren
afscheid van de club en hebben een mooi overzicht
gemaakt van hun Soliferclub avonturen.
Ook van Maritta de Ridder en Jan en Paula Meulman
nemen we afscheid, misschien uit het oog, maar zeker
niet uit ons hart!
Jan Kranendonk laat ons delen in zijn verwarmings
perikelen, je bent nooit te oud om te leren!
 
Ik wens U fijne feestdagen en alle goeds voor 2023.
 
Marianne van Keulen
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Woord van de voorzitter
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAX handdoekdrogers  
   Reparatie en Onderhoud 

PAX wasruimte afzuiging 

Onderdelen en Advies 
Alde en Primus service 

 

Comfort op reis 

Postadres:  
Anderensewweg 1 

9467 PG ANLOO 

 

Tell       +31(0)592482223 

mail       info@ScandicCaravans.nl  
Werkplaatsen in heel Nederland 

Als dit blad uitkomt loopt het jaar 2022 bijna ten einde. Een veelbewogen jaar. Nog steeds
moet er rekening gehouden worden met covid, de oorlog in Oekraïne, een stuk Europa,
houdt ons nog steeds bezig en is voorlopig nog niet ten einde denk ik.

Er zijn mensen in Nederland die te maken hebben met het verzakken van hun huizen en de
steeds stijgende en dan weer even dalende energieprijzen houden eenieder bezig. Bij nieuwe
contracten houd je je hart vast om te zien wat je nu weer moet gaan betalen.

In het kampeerblad, waar wij abonnee van zijn, zat ik deze week allerlei nieuwigheden rond
kamperen te lezen. Als je ziet wat de verwachtingen zijn ga je steeds meer toe naar luxe
campings met allerlei faciliteiten is de idee. Ook binnen de caravanwereld en dan met name
de inrichting waren er allerlei nieuwigheden. Er stonden caravans in met een soort
bovenverdieping. Welke auto moet dat gaan trekken denk ik dan.

Toch was er het afgelopen jaar weer een aantal activiteiten met de club mogelijk. We
hebben kunnen genieten van een rondreis door Nederland in het voorjaar met veel mooi weer.
De najaarsrally is ook een succes geweest valt er in dit blad te lezen.
Voor het eerst in een aantal jaren was er ook weer een algemene ledenvergadering in
Voorthuizen.

Zoals het er nu uitziet is er na 3 jaar ook weer een nieuwjaarsreceptie, dit keer in Doorwerth.
Ik hoop velen van jullie hier te kunnen ontmoeten.
Er staat ook weer een aantal activiteiten voor het komende jaar op de rol. De
activiteitencommissie organiseert nu veelal alles zelf, maar misschien zijn er ook leden die
ideeën hebben en een leuke camping weten om hier met de club te kunnen verblijven. Ideeën
zijn welkom bij de commissie.

Ik wens jullie, mede namens Jan, prettige feestdagen en een goed en bovenal gezond 2023
toe.
Didi Lindhout
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AC Nieuwsbulletin

Van de AC
 
Het einde van het jaar is alweer in zicht en de plannen voor het nieuwe jaar zijn en worden volop gemaakt. 
Zoals u in de rally kalender kunt lezen worden de activiteiten voor het komende jaar tot nu toe helemaal door
de leden van de AC georganiseerd. Eigenlijk is dat niet de bedoeling maar wij hebben gelukkig wel het
enthousiasme om dat te doen.
Hieronder kunt u lezen wat wij voor het komende jaar aan het organiseren zijn en als er personen zijn die ons
daarbij nog willen helpen dan zijn ze natuurlijk welkom. 
 
Margriet, Johan en Jannie

Ledenvergaderingtref en ALV 2023
 
Zoals in de rallykalender vermeld gaan wij weer een keer naar Zeewolde. Het terrein ligt mooi en de voorzie
ningen zijn prima. En zoals de meesten van u wel weten kunnen er mooie fietstochten en wandelingen ge
maakt worden en Zeewolde heeft een gezellig winkelcentrum, leuke eetgelegenheden en bij mooi weer leuke
terrassen. Mogelijkheden voor het maken van uitstapjes zijn er genoeg. 
 
Voor het buffet na afloop van de ledenvergadering heb ik contact opgenomen met Chinees-Indisch restau
rant Lotus en die kunnen voor € 17,50 per persoon een buffet verzorgen. Zelf zullen wij dan zorgen dat er de
nodige drankjes aanwezig zijn.
Voor het aanmelden komt er in de tweede helft van januari een inschrijfformulier op de website.
Inschrijven graag voor of uiterlijk op 5 maart. Dit voor het vastleggen van het aantal kampeerplaatsen en
het doorgeven aan het restaurant hoeveel personen willen deelnemen aan het buffet.
Zijn er nog vragen neem gerust contact op met één van de leden van de AC of via het e-mailadres van de
AC ac@soliferclub.nl
 

Camping de Distel in Zeewolde
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Rallykalender 2022-2023
 
Eindejaarstref
Deze wordt gehouden van 27 december 2022 tot en met 8 januari 2023 of zolang men wil blijven en wel op
camping de Boersberg, aan de Boersberg 1 te Doorwerth. Dit is een vuurwerkvrije SVR camping die het hele
jaar open is. Het is een boerderij camping in een prachtige omgeving. De kosten zijn voor een 2 persoons
equipe € 16,50 per dag en voor een 1 persoons equipe € 11,50 per dag. Dit is inclusief stroom 6amp en
toeristenbelasting. Gebruik Wifi € 5,00 per week en voor een hond € 1,00 per dag. Wie geen lid is van SVR
betaalt per dag € 5,00 extra maar voor € 10,00 kan men ter plaatse lid worden. Nog niet opgegeven en wilt
u toch nog komen? Bel even naar de camping om te vragen of er nog plek is. De camping is telefonisch te
bereiken van maandag t/m zaterdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur onder nummer 0317-312290.
 
Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2023
Deze wordt gehouden in het Fletcher Hotel Doorwerth, Kabeljauwallee 35 in Doorwerth. 
De receptie begint om 11.00 uur en eindigt om 13.00 uur.
Aansluitend is er een lunchbuffet. De kosten voor het buffet zijn € 22,50 per persoon. Dit is inclusief drankjes.
Als u nog niet heeft opgegeven dat u deel wilt nemen aan het buffet en u wilt alsnog mee eten bel even
naar Jannie dan zullen wij kijken of er alsnog een reservering bij kan. Telefoonnummer van Jannie 06-33059334.
 
Ledenvergaderingtref
De tref wordt gehouden op de NCC camping De Distel bij Zeewolde aan de Dasselaarweg 53 in de periode
van 14 tot en met 23 april 2023. 
Campingkosten als men lid is van de NCC € 16,00 per equipe plus (voorzover nu bekend) € 1,25 per persoon
toeristenbelasting en € 0,70 per KWH voor electra. 
Alliantieleden betalen € 25,00 per equipe plus € 1,25 per persoon toeristenbelasting en € 5 per dag voor
electra. 
 
Ledenvergadering
Deze wordt dan op 22 april in de recreatieruimte van camping De Distel in Zeewolde gehouden. Ontvangst
vanaf 14.00 uur en aanvang vergadering 14.30 uur. Na afloop napraten onder het genot van een drankje
en aansluitend is er gelegenheid om deel te nemen aan een Chinees- Indisch buffet. De kosten voor het
buffet zijn zoals nu bekend € 17,50 per persoon en drankjes worden apart berekend. 
Aanmelden voor de Ledenvergadering tref en deelname aan buffet kan vanaf half januari via de website. 
 
Rondreis Nederland, Duitsland, Nederland.
In de periode van 10 juni tot en met 1 juli 2023. 
Na de vraag in het vorige clubblad om een voorkeur aan te geven hebben wij precies 1 reactie gekregen
maar bij voldoende belangstelling gaan wij dus de reis als volgt organiseren: 
Eerste week: Camping Elisahoeve in Grijpskerk, Groningen.
Tweede week: Camping Am Berg in Bad Bentheim Duitsland.
Derde week: NCC terrein De Spekberg bij Blerick, Limburg nabij natuurgebied Maasduinen.
Voordat wij als AC deze reis/rally gaan vastleggen en organiseren met eventuele uitstapjes, willen wij wel
weten of er voldoende belangstelling voor is. In december tijdens de eindejaarstref willen wij besluiten om
dit te gaan doen en wij vragen u dan ook om voor of tijdens deze tref aan ons te melden of u belangstelling
heeft om deze reis mee te maken.
Wij begrijpen dat vastleggen zo lang van te voren moeilijk is maar het gaat er bij ons om dat wij, als wij de
campings en een aantal activiteiten willen vastleggen toch enigszins moeten kunnen inschatten hoeveel
equipes er mee zullen gaan.  
 
September of Oktober.
????????????????????????????????????????
Traditiegetrouw wordt er in het najaar een rally gehouden. In het verleden vaak tijdens de herfstvakantie van
de scholen, maar de laatste jaren werd de rally gehouden in september. Voor 2023 is de kalender nog
blanco. Wij willen dan ook vragen als er leden zijn die suggesties hebben of ervaring hebben met een
camping die geschikt is, om dat door te geven aan (een van de leden van) de AC. De AC kan helpen bij
het verder organiseren. Het kan gaan om een camping in Nederland, maar een klein stapje over de grens
in België of Duitsland is ook haalbaar. De leden van de AC zijn zelf ook bezig met de herfstrally, maar goede
tips zijn welkom.
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Rondje Nederland-Duitsland-Nederland
 
Grijpskerk
Afgelopen jaar kwamen Marion en ik op camping Elisahoeve terecht in Grijpskerk. Een kleine basic camping
naast een mooie oude boerderij met een heel aardig beheerdersechtpaar. En Grijpskerk is een dorp dat
eigenlijk heel centraal licht ten opzichte van tal van mooie plaatsen en mogelijke activiteiten. Aldaar ontsproot
de gedachte dat dit misschien wel een mooie plaats voor een week met de Soliferclub zou kunnen zijn.
In de oude boerderij is volop ruimte om samen dingen te doen zoals koffiedrinken, borrelen, spelletjes doen.
Ook samen eten is geen probleem. Er is een keuken waarin voor een grote groep gekookt kan worden, dus
mochten er mensen zijn die zich voor de groep op culinair gebied willen uitleven: welkom!!
De omgeving leent zich heel goed om te fietsen: een mooie rondrit langs Visvliet, het sluizencomplex de
Gaarkeuken, Lutjegast waar Abel Tasman vandaan komt en een museum is, en Grootegast waar een ge
combineerd museum is van Lego, drukkunst en oorlogsmuseum. Maar ook het Theemuseum in Houwerzijl,
het enige in Nederland is op fietsafstand.
Hier zou je ook gezamenlijk van een high tea kunnen genieten. Op de weg er naartoe het jullie wel bekende
Zoutkamp, een mooi vissersdorp.
Ook het Leekstermeer is een mooie bestemming om naartoe te gaan.
En wat te denken van de stad Groningen, of, richting Friesland, het mooie vestingstadje Dokkum.
De contouren van deze week beginnen dus al zichtbaar te worden. Het wordt vast een mooie week samen
in het Hoge Noorden
 
Bad Bentheim 
Dit is een plaats in Duitsland net over de grens bij Enschede. Een kuuroord met baden met mineraal houdend
bronwater. Het kasteel (foto) dat boven op de berg ligt kijkt uit over de mooie natuur. Verder is er het zandsteen
museum en in de directe omgeving nog meer interessante musea b.v. de Museumfabriek in Enschede.
In de omgeving van Bad Bentheim is het goed wandelen en fietsen. Leuk om een keer de fietsbus te nemen.
Achter de bus hangt een aanhanger waar je je fiets op kan zetten en dan ga je met de bus naar een ande
re plaats en fietst terug. Andersom is natuurlijk ook mogelijk. 
Het Gildehauser venn ten zuidwesten van Bad Bentheim is een heide- en veengebied. Nordhorn heeft een
leuk winkelcentrum en een bezoek aan het Erlebnispark van Emsflower met een tropische tuin, showkas,
bloemen en planten is ook leuk, een aanrader.
Ik ga nog niet alle mogelijkheden hier opnoemen maar het wordt nog moeilijk kiezen wat allemaal te doen
in één week en dan na die tweede week gaan we naar…
 
Blerick
Dit jaar wilden wij daar al heen maar dat lukte niet dus nu gaan wij opnieuw proberen om naar de NCC
camping De Spekberg bij Blerick te gaan. Hiervandaan kan het natuurgebied de Maasduinen bezocht
worden en dat is zeker de moeite waard. Verder is de stad Venlo een bezoek zeker waard. Nog even terug
naar Duitsland? Hier zijn we net aan de Nederlandse kant van de grens. In het Venlose kloosterdorp Steyl kan
een bezoek worden gebracht aan een botanische tuin. Kortom ook hier is genoeg te zien en beleven.
Groet, Johan.
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Te Koop
 
Te koop: Solifer Artic 560, bouwjaar 2010. 
Twee aparte bedden en uit te breiden tot een groot bed.
Extra’s:
Zonnepaneel. 
Oyster schotel 80 cm met receiver en mogelijkheid tot opnemen.
Achterraam. 
Automatische Truma mover. 
Gasaansluiting buiten. 
Thule fietsenrek. 
Zakluifel met zijstukken en bijbehorende stokken.
Standaardtrapje en extra trapje met twee treden.
Winterhoff koppeling met disselslot.
Reservewiel onder de caravan met beugel.
Nieuwe banden met stalen ventielen.
Vraagprijs €  18.500,00 
 
Contact:
Jan Molenaar: 06-23882019

Van de TC
 
Beste Solifer vriendinnen en vrienden.
 
Onderhoud van de caravan:
Het koudere jaargetijde is weer op komst. Als we de caravan gebruiken in de koudere periode is het raadzaam
om preventief onderhoud te (laten) uitvoeren. Wat voor onderhoud is wenselijk/ dan wel noodzakelijk? 
 
Een goede leidraad daarvoor is te vinden op de website van de ANWB, via de link vind je voldoende info en
tips, https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/techniek/onderhoud.
Vooral de kachel kan (vaak) wel wat extra aandacht gebruiken, immers niets is zo vervelend als de kachel
het niet doet.
In onze Solifer zijn 2 type kachels ingebouwd, een Primus in de wat oudere types caravan en Alde in de wat
jongere caravans.
 
Wat de controle inhoudt bij het hoofdstukje, "gas/ kachel" (in de BOVAG-controle lijst), is een vraag aan het
onderhoudsbedrijf waard. Overigens is de Primus kachel gevoeliger voor een storing dan de Alde kachel.
Als er opmerkingen zijn (geweest) in de voorbije periode over het functioneren van de caravan algemeen
en speciaal over de kachel/boiler, geef dat dan door aan het bedrijf/monteur die de controle uitvoert.
 
Ook is het van belang de vloeistof die de warmte van de kachel door de caravan transporteert op tijd te
vervangen, na circa 5 jaar dient de vloeistof vervangen te worden zo gaf de fabrikant aan. Vraag, alvorens
opdracht te geven aan het bedrijf wat het onderhoud uitvoert, wat de kosten zijn van de vervanging (je raakt
door de vervanging ook de luchtbellen in het systeem kwijt, de kachel zal daarna aanmerkelijk beter verwar
men).
 
(Oudere) gebruiksaanwijzingen:
Wist u dat er in het archief van de TC, gebruiksaanwijzingen, in digitale vorm, van veel caravans beschikbaar
zijn, bouwjaar 1983 en 1987-2015, deels in het Engels en deels in het Zweeds.
Even een mailtje naar de TC@soliferclub en we sturen het bestand per mail naar je toe.(alleen voor leden)
 
Namens de TC, Piet Goudriaan
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Lieve Solifervrienden, lieve allemaal.
 
Bij deze wil ik jullie graag persoonlijk bedanken voor de vele jaren, met de gezellige uitjes, die wij met elkaar
gehad hebben.
Een paar maanden geleden realiseerde ik mij dat erop uitgaan met de caravan nooit meer zo zou worden
als samen met Han. De prachtige herinneringen en mooie fotoalbums herinneren mij daaraan.
Ik ga het anders doen.
Het zal niet makkelijk zijn, maar ook dat zal mij lukken.
 
Zodoende heb ik, in overleg met de kinderen, de caravan direct te koop gezet en sinds vorige week verkocht.
Als jullie in de buurt zijn, laat het mij weten. Kom niet langs, maar aan.
Ook voor de caravan is er altijd plek.
Voorlopig kan en blijf ik hier wonen.
 
Liefs, Maritta de Ridder.

***************************************

***************************************

 
Lieve Solifervrienden,
 
Wij denken met heel veel warmte en liefde terug.
We hebben prachtige herinneringen en veel foto's van bijna 40 jaar lidmaatschap.
Het gaat goed met ons maar het kamperen hebben we vaarwel gezegd.
Wij danken jullie allen voor de bijzondere vriendschappen. 
 
Heel veel liefs
Jan en Paula Meulman

***************************************
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KRONIEK VAN EEN SOLIFERLEVEN

Terugblik én afscheid van de Soliferclub!

door Jacob en Ria Dijkhuizen
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Toen wij in 1989 onze nieuwe Solifer 540 kochten bij Martens, kregen wij ook het Solifer clubblad. Daarin stond
een oproep van Jeroen Peerenboom en Henk Jongman die vroegen of er belangstelling was om over land
naar de Solifer fabriek te gaan in Helsinki. De Solifer bestond in 1990 twintig jaar.
We zijn lid geworden en uiteindelijk zijn wij in 1990 met 5 stellen vertrokken. De vader van Jeroen en zijn vriend
gingen ook mee met de camper. Vader was chirurg en Jeroen garagehouder. Dat was een geruststelling.
 
Het is een onvergetelijke reis geworden en ook na zoveel jaren denken wij er nog vaak aan. Wat een avon
turen hebben we meegemaakt. 
De route was vastgesteld door Intourist en verliep via Berlijn, Polen, Minsk. Smolensk, Moskou, Leningrad naar
Helsinki. Onderweg werden we in de gaten gehouden door posten die op een heuvel lagen. Je zag de agent
gelijk bellen als wij passeerden.
Het tanken was vaak een probleem. In het begin met bonnen van b.v. 40 liter en het teveel liep gewoon op
de grond. Eén keer was de tank bijna leeg want de paar stations die we onderweg aandeden waren “kaput”.
We besloten om bij zo’n controlepost te vragen naar de volgende pomp. We stonden nauwelijks stil of de
agent kwam van de overkant naar ons toe en beduidde dat we door moesten rijden. Ik wees op mijn ben
zinemeter en we moesten blijven staan. 
Hij loopt naar zijn kantoortje en komt terug met een emmer in zijn hand. Bij nadering van een vrachtauto
maakt hij een stopteken en praat met de chauffeur. Slangetje kwam tevoorschijn, zo werd de emmer gevuld.
Gelukkig stopte Pa Peerenboom achter ons en die had een trechter en even later konden we weer verder.
We gebruikten geen bonnen meer maar met DM was het veel gemakkelijker.
 
In Rusland konden we niet altijd op een camping overnachten en moesten dan in een motel (terwijl de
camping ernaast lag). In Moskou overnachtten we in het Cosmos hotel wat in1960 gebouwd was voor de
deelnemers aan de Olympische spelen. De lobby was een mensenzee van Chinezen, Japanners en Ameri
kanen. Het hotel had 3500 kamers en na veel onderhandelen konden de caravans zelfs bewaakt worden
met behulp van wat DM. Het is nadien volgens onderstaand boek verpauperd, maar is nu weer verbeterd.
Volgens de recensies echter nog steeds niet geweldig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Rode Plein was indrukwekkend en ook het beroemde warenhuis GOeM. Ooit kocht Nixon daar zijn
gympies. Het gebouw van 3 etages was op zich prachtig, maar wel aan een nieuwe verflaag toe. Wat je kon
kopen stelde echt niets voor. Nu is het een zeer chic warenhuis waar je de duurste merken kunt kopen. Tip:
lees eens het boek van Peter d’Hamecourt “Moskou is een gekkenhuis”.
De volgende dag naar de camping in Kalinin, zo’n 200 km van Moskou. Met Jeroen ben ik de andere dag
met de trein weer naar Moskou gegaan. Alleen op de terugweg zaten we in de verkeerde trein en vonden
na veel moeite en dollars een taxi. De chauffeur mocht niet buiten z’n gebied rijden. Wij moesten bukken bij
een controlepost en de zweetstraaltjes liepen over z’n  nek... Gelukkig waren we op tijd terug voor het diner.
In Leningrad een tocht met de draagvleugelboot naar het Zomerpaleis van tsaar Peter de Grote en de Her
mitage bezocht. 
Hoe dichter we bij de Finse grens kwamen des te brutaler werden de kinderen. Ze trokken zelfs aan je jas voor
geld.
 
De wegen waren slecht, in de stad ontbraken soms gewoon de grote putdeksels.. De spoorrails lagen wel 5
cm boven het wegdek.
Het eten in de restaurants was goed, alleen de bediening was soms onbeschoft. Was het bestelde er niet,
dan liep de ober gewoon weg. In het winkeltje hadden enkele mensen Russische cola gekocht en toen wij
dat wilden kopen kregen we dat niet, terwijl we de flessen zagen staan …
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In Helsinki ontmoetten wij de Soliferisten  die met de boot waren gekomen en samen de fabriek bezocht. Toen
was de Solifer nog de marktleider van Scandinavië! Het bezoek was indrukwekkend. Met dia’s werd het
proces toegelicht, evenals de  verkoopcijfers …
De volgende dag zijn Henk en ik nog teruggegaan voor een reparatie aan onze caravans. Henk voor een
schokbreker (had de put geraakt) en wij voor een andere omvormer. Het was service van de zaak.
 
Na afloop hebben wij nog een rondje Botnische Golf gedaan. Het was voor ons midden in de zomervakantie.
 
We hebben in al die jaren heel wat rally’s en trefs bezocht in Nederland en ook in onze buurlanden. Het
verrassende was vaak de fabrieken/bedrijven en bijzondere musea die we konden bezoeken. Tegenwoordig
lukt het bij een bedrijf niet meer.
 
De Pronkjuweel Rally in Groningen met Pasen 2001 was ook geweldig. Het gebouw van de Gasunie en de
Martinikerk waren toppers. We hebben zelfs even in de sneeuw gestaan.
 
Een leuke herinnering hebben we ook aan een rally op het parkeerterrein van Ouwehands Dierenpark in
Rhenen. Niet alleen overdag maar ook ’s avonds kon je het park in. De nachtdieren waren nu in actie!
 
In het jaar 2000 heb ik het samenstellen van het Soliferblad overgenomen van Henk Malipaard. Dat was toen
een kwestie van knippen en plakken, een tijdrovend karwei en dan de pagina’s opsturen naar de drukker.
Na een paar jaar werd dit gelukkig veranderd. En moet je zien hoe gelikt ons blad er nu uitziet. Wat een evolutie!
 
Zelf hebben wij ook actief rally’s georganiseerd. Het is gewoon leuk om te doen. De voorbereiding en probe
ren om het rally-tasje gevuld te krijgen met soms leuke attenties was een uitdaging.
We kunnen ons nog herinneren dat wij een keer een rugzakje (van mijn schoolleverancier) konden geven
tijdens onze IJmuiden Rally. Op andere rally’s zagen wij regelmatig het rugzakje terug.
Die rally was in het voorjaar 2003 met een bezoek aan Oud Velsen en het 18e eeuwse buitenhuis Beeckestijn,
Havenmuseum, het strand met lopen op de pier (3 km in zee!), de “Wijde Blik”, het verkeerscentrum  voor alle
tunnels in Noord-Holland, info centrum bij de Noordersluis en met de boot naar het Forteiland. Ook de visaf
slag werd in de vroege uurtjes bezocht.
(p.s. De sluis is nu (jan. 2022) 70 m breed, 500 m lang en 18 m diep en is daarmee de grootste zeesluis ter wereld)
 
Eén van de eerste rally’s deden we met de fam. van der Torre, van der Houdt en Kruys. Echte Rotterdam
kenners. Hoogtepunt van deze Paasrally in 1999 op de stadscamping was de culturele etnische route die
door de VVV was bedacht.
 

 
 
Kleine groepjes bezochten ieder apart interessante
dingen. Wij gingen b.v. naar een hindoetempel,
een karperkweker en we ontmoetten elkaar in de
turkse pizzeria waar wij zelf een pizza konden maken.
We hadden elkaar veel te vertellen. Ook de busrit met
vakkundig commentaar van Jaap was “sightseeing
pur sang”. Tijdens die rally werd er ook aan de kleintjes
gedacht: Lilian las een half uurtje voor!
 
 
 
 

 
Samen met anderen hebben we andere rally’s georganiseerd: De Deventerrally in de herfst van 2001 met de
fam. Slot. Twee fabrieken hebben we daar bezocht: M.I.D. een tapijtweverij (luxe tapijten voor kastelen en
paleizen) en Nefit, een ijzergieterij waar gasketels werden gemaakt en de Bolwerkse molen met een demon
stratie van  houtzagen.                                      
 
Met Jacqueline en Hennie Beckmann de Groene Hart Rally in 2003 in Haastrecht. O.a. een bezoek aan het
gemaal en kaasboerderij in Haastrecht, Streekmuseum in Krimpen a/d IJssel en heel bijzonder, de onder
grondse kasteelgewelven van Jacoba van Beieren in Gouda, een stadswandeling in Gouda met als gids
een leerkracht van mijn school. In Schoonhoven uiteraard een bezoek aan het Zilver-klokmuseum.

De eerste Lustrumrally in Borculo op het evenemententerrein was memorabel. De smokkelroute was erg leuk
en spannend. Enig minpuntje was de keiharde muziek van de zoon van “oerendhard” Bennie Jolink. Ter
compensatie kregen we een bedrag terug van de campingbeheerder.
Ook even leuk om te weten. Tijdens de rally in Blijham (Groningen) 2010 werd een kalf geboren en wij
mochten toekijken. De boer vertelde trots de volgende dag dat het kalf de naam Solifer kreeg.
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De 2e Culinaire Rally in Liginiac (Corrèze) blijft ook in onze herinnering. Mooie camping in de Corrèze, geor
ganiseerd door Toon en Jacqueline Suermondt. Elke avond eten aan de “aanschuiftafel”. De tocht over de
heuvels met een quad was een belevenis. Ook de slakkenkwekerij was bijzonder evenals de boottocht met
de Gabare over de Dordogne. Vroeger werd hier zonder zeil of motor hout vervoerd naar Bordeaux waar de
boot werd afgebroken. Het hout werd gebruikt voor de wijnranken.
 
In de herfstperiode in 2008 waren we op de Heische Tip in Zeeland (Brabant) met 30 deelnemers. In die week
hebben we een hertenfarm bezocht en heel bijzonder een paardenmelkerij. De paarden liepen keurig in
volgorde langs de melkerij. Ze gaven maar een klein beetje, maar na enige tijd kwamen ze voor de volgen
de ronde. De Traditiekamer in Volkel bood een blik in de vliegbasis van vroeger en nu. We bewonderden de
F16.
 
Met de fam. van der Torre hebben we een herfstrally in 2009 in Duitsland georganiseerd op camping “Son
nenwiese” in Vlotho, kuurstad aan de Weser in het Teutoburgerwald. Wij waren op de vakantiebeurs een zeer
enthousiaste campinghoudster (Henriëtte) tegengekomen en ze vertelde zo lovend over haar omgeving dat
wij na overleg met Jaap besloten om deze camping te bezoeken en deel te nemen aan hun programma.
Het is een “Faulenzerwoche”, vrij vertaald een luierweekje geweest. Inbegrepen bij ons verblijf kregen wij elke
avond “Schlemmermahlzeiten” (smulmaaltijden). Het organisatieteam RJJJ was blij met 34 deelnemers.
 
We hebben in die week heel veel gezien. Door het verhaal van de rattenvanger werd Hamelen wereldberoemd.
Mooi was zijn huis uit 1602 met een opschrift over de uittocht van de kinderen. Twee nederlands sprekende
rattenvangers waren onze gids.
 
De geschiedenis van het merk Melitta komt van mevrouw Melitta Bentz die in 1908 het koffiefilter uitgevonden
heeft. Melitta is een begrip in de wereld van de koffie. Het bezoek was boeiend. Opvallend was te horen dat
de Scandinavische landen en Finland aan de top staan van koffieconsumptie.
 
Porta Westfalica met het Keizer Wilhelm monument trekt heel veel bezoekers. Met zijn hoogte van 53 meter
en zwaard van 7 meter is het een reusachtig beeld.
 
Een rondleiding in het Gauselmuseum met de grootste verzameling automaten was zeker voor de liefhebbers
om van te smullen.
 
Wat is Duitsland zonder bier, dus de brouwerij werd bezocht van de familie Barre. Bestaat al 160 jaar en “Bar
re Alt” was éen keer de winnaar van een internationale bierwedstrijd.
 
Een boottocht van 3 uur over de Weser met koffie en gebak viel uiteraard in de smaak. Ook de bustocht van
10.00-17.00 uur door het Lipperland was buitengewoon.
Kortom, een zeer succesvolle week.
 

Camping Sonnenwiese in VlothoHamelen
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Een onvergetelijke reis was ook de rally naar de Baltische Staten in 2013. Uitstekend georganiseerd door
Maartje en Joop Kruys. En dat allemaal via het Internet.
In Berlijn bezochten we o.a. de Bondsdag en de fractiezaal van het CDU. Ook een glimp van Andrea Merkel
gezien.
Indrukwekkend was ook het Joods monument waar 2711 grijze blokken beton een beeld schetsten van de
vervolging. 
In Polen bezochten we Gdansk en daarna naar Vilnius, de hoofdstad van Litouwen.  Een gids leidde ons in
deze stad met 44 kerken, het “Rome van het Oostblok”. Op doorreis naar Letland stopten we bij de Kruisberg.
50.000 houten kruizen getuigen van het godsdienstig en nationalistisch verzet tegen de Russische overheer
sing. Regelmatig bulldozerden de Sovjets de boel plat, maar de volgende dag stonden er al weer de eerste
kruizen. Er waren nu zelfs twee heuvels op dit bedevaartsoord.
Dan naar Riga, hoofdstad van Letland. De stadsgids vertelt honderduit over de bewogen geschiedenis en
de kroniek van de Letse vlag: een koning werd gewond tijdens een veldslag en werd weggedragen op een
wit laken. We rijden langs een wijk waar veel Jugendstil gebouwen zijn. 
 
Onze laatste bestemming is Tallinn, hoofdstad van Estland, het kleinste maar wel het meest westerse van de
Baltische staten. Een Vlaamse gids haalt ons op voor een bustour. We stoppen bij een Songfestivalterrein
waar de “zingende revolutie”  plaats vond. Om de 4 jaar is er een festival met verschillende koren en komen
zo’n 300.000 Esten die de laatste nationalistische liederen meezingen.
’s Avonds hebben wij in een sfeervol restaurant ons afscheidsdiner. Zowel het eten als de bediening was
geweldig. De wijnen smaakten uitstekend bij het menu en onze gastvrouw Chris heeft prima uitgelegd wat
we zoal kregen. Het geheel zou van ons een Michelinster mogen krijgen.
We bedanken Maartje en Joop voor deze geweldige reis en geven hun een Lets linnen tafelkleed.
 
Wij zijn 8 jaar reisbegeleiders geweest van de RCN die groepsreizen met caravan/camper aanbood en wij
waren dan hun reisleider. In 2015 hebben wij voor de Solifer een “RCN-reis” georganiseerd. Op iedere camping
was een welkomstdiner.
De eerste week naar Bretagne op camping Port l’Epine” in Trélévern.  Een wandeling langs de Granit Rose
was schitterend. Twee boottochten naar de archipel van de 7 Îles (vogelparadijzen) en het Île de Bréhat
waren prachtig.
 
De tweede week naar de Vendée op camping “Ferme du Latois” in Coëx. Mooie fietstochten langs de kust
en hoogtepunt was een bezoek aan Puy du Fou.  Met meer dan 1000 vrijwilligers is dit geschiedkundig the
mapark ongelofelijk boeiend. Het park is volledig gebaseerd op shows, waardoor het heel verschillend is ten
opzichte van de meeste attractieparken. 
 
De laatste week naar Neuvic in de Corrèze op kasteelcamping Domaine de Mialaret. Kasteelheer Eege Klop
had een mooi verhaal over het kasteel tijdens het prima welkomstdiner. Hoogtepunt was hier o.a. de boottocht
met de Gabare.(zie Liginiac)
Het afscheidsdiner was erg goed en na de gebruikelijke cadeautjes en bedankjes namen we afscheid van
deze geweldige plek.
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In 2017 hebben we een prachtige rondreis door Slo
wakije gemaakt. Georganiseerd door drie Nederland
se campinghouders van kleine groene campings in
Zuid, Midden en Oost Slowakije. Onze AC had hierop
ingeschreven. Bij elke camping ontvingen we een
boekje met beschrijvingen van de leukste attracties
en wandelingen in de omgeving.
Geitenmelken vonden wij één van de leukste activi
teiten op camping Lazy.
 
Het verhaal van de twee landbouwingenieurs die na
10 jaar in Afrika te hebben gewerkt voor de Duitse
overheid gekozen hebben voor een camping in
midden Slowakije. Ze waren de snoeihitte zat en op
tv dit plekje gevondenen. Met hulp van een Slowaak
se makelaar en internet dit pand gekocht. Met de
auto door Mauritanië gereden, ondanks het oorlogs
geweld met alleen de kaart als navigatie.  Een
maand later waren ze op hun plek. Uit de moestuin
mocht je groenten plukken en allerlei boerenproduc
ten kon je kopen. 
 
 
 
De laatste grote reis hebben we met Henk Griffioen in
2018 gemaakt naar Griekenland. Het bekende rond
je in dit land met bezoeken aan o.a. Olympia, de
Meteora kloosters en natuurlijk Athene met de Akro
polis. Een schitterende belevenis! 
 
Vorig jaar hebben we nog een weekje meegedaan
met de Rondreis door Nederland.
 
 
 
Al met al een heel verhaal en we nemen met wee
moed afscheid van de club.
Wie weet waar we elkaar in de toekomst ontmoeten!
 
Ria en Jacob Dijkuizen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijnproeverij camping Lazy

Kanaal van Korinthe

Wisseling van de wacht

Karyatidenhal van het ErechteionMeteora kloosters in Kalampaka
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Ter Leeringh ende Vermaeck!
 

 
Daags voor de herfstrally in Klijndijk, hebben we de caravan uit de stalling gehaald
Gebruikelijk alles even aangesloten en nagelopen en komen tot de ontdekking dat er
wederom een storing zit in de Alde kachel, ditmaal geen terugslagklep of warmwater
lekkage, maar het bedieningspaneel van de kachel alsmede de printplaat.
Geïnformeerd bij de Solifer dealers v. Vliet en Martens, die dit echter niet op voorraad
hadden
 

 
Inmiddels een mailtje gestuurd naar een officieel Alde Service center, die de volgende dag terugmailden
dat zij het wel op voorraad hadden. Gevraagd naar de kosten hiervan, die per mail keurig werden verstrekt.
Aangezien het in die periode ongeveer 24 gr buiten temperatuur was, is acute reparatie niet noodzakelijk en
hebben afgesproken om bij terugkomst, contact op te nemen. Later bleek een gerenommeerd importeur
van deze onderdelen dezelfde prijzen te hanteren als het Alde Service center.
 
Tijdens de gezellig en goed georganiseerde rally, is het weer drastisch omgeslagen tot nacht temperaturen
van 4-6 gr. Hebben met een keramisch kacheltje de boel redelijk kunnen overbruggen, maar reparatie werd
wel urgent.
Hebben vervolgens contact opgenomen met een locale reparateur, die na enige tijd het onderdeel net
binnen kreeg. Afgesproken om op locatie te repareren.
 
De grote fout die wij hebben gemaakt is om blindweg te laten repareren, zonder vooraf prijsopgave te vragen!!
 
Bij thuiskomst viel de factuur in de bus. Wat een deceptie! De berekende onderdeel prijzen waren fors hoger
dan de offerte prijzen van de Alde dealer. Het behoorlijke reparatie tarief en voorrijkosten waren uiteraard
apart berekend, wat te verwachten en ook geen probleem is.
 
Denk je met je 77 jaren levenservaring en zaken doen situaties goed te kunnen inschatten, blijkt dat je nooit
te oud ben om te leren! 
 
De dure les is dus: VRAAG ALTIJD VOORAF EEN OFFERTE AAN.
 
Jan en Annie Kranendonk
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Uit de oude doos: Herfstrally 1999 Epen
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Week 1:
 
We beginnen deze rally met een happy hour.
Maandag gaan we naar het Veenpark in Barger Compascuum. We gaan met de veentrein door het veen
gebied naar de plek waar we aanschouwelijk onderwijs krijgen in het steken van turf. Ik heb nooit geweten
dat de bruine turf-die je zo gemakkelijk kon breken-waar ik vroeger thuis de kachel mee aanmaakte de bo
venlaag van het veen was. De gids laat ons de diverse lagen van het veen zien en vertelt dat de diepere
lagen betere turf oplevert. Deze wordt gebruikt om onze huizen te verwarmen en voor de (aardappel)industrie.
Ik wist ook niet dat het veen van maart tot juni gestoken werd en daarna het steken stopte omdat de turf in
de zomer moest drogen. We wandelen door het museumdorp, bekijken de huizen, bakkerij en besluiten ons
bezoek met een stukje varen met het turfschip.
 
Wij gaan nog individueel naar het Drents Museum in Assen om de tentoonstelling Ararat te bekijken. In een
vrij kleine compacte tentoonstelling wordt de geschiedenis van Armenië getoond met mooie objecten, zoals
een tablet met spijkerschrift, buitengewoon mooie sieraden, voorraadpotten, enz.
 
Het bezoek aan de beeldentuin in Gees vinden wij een succes. Mooie beelden van diverse materialen in een
prachtige tuin met vijvers, mooi aangelegde vaste plantenrekken en we kregen gratis prachtige wolkenluch
ten boven een vrij open landschap.
 
Jan en Annie organiseren een paar wandelingen, waarvan er één toch wel erg veel indruk maakt: de
wandeltocht naar het onderduikhol in het Valtherbos, waar Joodse onderduikers de 2e Wereldoorlog over
leefden.
 
We brengen zaterdag met een paar Soliferisten een bezoek aan Meppen en maken daar een stadswande
ling. Er is een kleine markt. In de stad staan op diverse plaatsen beelden van “Allstars Menschen”. Kaffee mit
Kuchen mag natuurlijk niet ontbreken. Nadat we Kaufland onveilig hebben gemaakt voor wat boodschappen
gaan we in de regen weer naar onze caravans.
 
Maandag 19 september gaan we naar het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam/Veenoord om precies te
zijn. We krijgen hier uitleg over de korte periode dat Vincent van Gogh in dit huis logeerde en schilderde. Hij
portretteerde veenarbeiders in hun sobere, wat armoedige omgeving. Hij schilderde de toenmalige brug
over de vaart die hij zag vanuit zijn kamer. 
 
Christine van Lente
 
 

Najaarsrally Klijndijk 
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Meteorakloosters bij Kalambaka in Griekenland
10 september t/m 24 september 2022

Week 2:
 
De Najaarsrally van 2020 op dezelfde camping was ons prima bevallen en een herhaling ervan leek ons een
aantrekkelijk idee. Vrijdag 9 sept. kwamen we aan en bleven tot vrijdag de 23e.
 
Op vrijdag 15 september kwamen René en Rina van den Bergh met hun twee grote honden aan om kennis
te maken met de club. René was voor sommigen van ons nog een bekende. Zij zijn een aantal dagen ge
bleven en de grote doos Merci die zij als dank achterlieten is bij het eerstvolgende Happy Hour helemaal
leeg gegaan.
 
Paul en Corry van Wijk sloten voor de tweede week bij ons aan. Paul had wat problemen met zijn gezondheid
en daardoor kwamen zij later.
 
Maandag 19 september gingen we naar het museum Van Gogh Huis Drenthe in het plaatsje Veenoord.
Vincent van Gogh heeft daar van okt. 1883 tot december van dat jaar gelogeerd in wat toen het logement
Scholte heette. De vrijwilligers hadden speciaal voor ons het museum geopend en we werden onthaald op
een kopje koffie met wat lekkers. Vol enthousiasme vertelden ze over zijn verblijf en verhaalden bijzonderhe
den over het leven en werken van Vincent: Zo was hij zeer ingenomen door het landschap en tekende en
schilderde hij verschillende situaties zoals de brug voor het logement en de trekschuit. In die 3 maanden
schreef hij 23 brieven aan zijn broer Theo, die hem financieel ondersteunde.  
 
Dinsdag en woensdag konden we zelf invullen met bezoekjes, fietstochten en wandelingen. Ik weet niet meer
welke dag, maar we hebben als groep ook een wandeling gemaakt naar het onderduikershol in de bossen
achter de camping. Daar zaten van dec 1942 t/m april 1945 zo’n 12 tot 14 Joden ondergedoken. Één keer
werden ze verraden door een toevallige passant, die sporen in de sneeuw zag. Ze zagen kans om te vluchten
naar een ander hol in de bossen, dat gemerkt was door de letter A in de bast van een boom. Degene, die
dat gedaan had, was een kleermaker en hij had altijd een scherp schaartje bij zich. Een van de onderduikers,
Ab van Dien, heeft zijn ervaringen opgeschreven in een boek:  De Opgejaagden. Daarin beschrijft hij de
voortdurende zorg en angst waar ze mee te maken hadden: de koude, het gedwongen samenzijn, wanneer
komt het eten, afhankelijk zijn van mensen die je moet vertrouwen.                          
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Het leuke van zo’n wandeling is dat je met elkaar aan de praat komt over allerlei onderwerpen en je maakt
ook het een en ander mee. Mary de Graaff, de vrouw van Leo, deed mee met de wandeling en reed op een
elektrische step met zadel met achter 2 zijwieltjes. Wanneer de achterkant alleen op de zijwieltjes rustte, dan
hing het aangedreven wiel boven de grond en stond ze stil, wat soms erg vervelend was maar soms ook
komisch. Gelukkig waren er altijd wel een paar hulpvaardige Soliferisten bereid haar een duwtje te geven
zodat ze weer kon aansluiten.
 
Op donderdag 22 september was er de huifkartocht door het Bargerveen. Wij hadden ons later opgegeven,
maar dat was geen probleem. Een hele zware trekker sleepte de dubbeldeks aanhangwagen mee. We
kregen een verhaal in het Nederlands en in het Duits van de gids, een boswachter van Staatsbosbeheer. Het
Bargerveen is het laatste hoogveenreservaat van Nederland, precies op de grens van ons land met Duitsland.
De zon scheen heerlijk en de natuur was fantastisch. We zagen ook een herder met een grote kudde schapen
en geiten. Op de terugweg passeerden we het Huussie van Uneke als laatste bewoning van dit gebied. Er
rest nu slechts een hoop puin. Dat er nog mensen gewoond hebben in dit verlaten gebied en ze hadden
bovendien grote gezinnen: 10 kinderen is geen uitzondering!
Terug op de camping hadden we weer een gezellige happy hour en namen we afscheid van 4 equipes, die
de vrijdag daarop zouden vertrekken.
 
Vrijdagochtend hebben we ingepakt en zijn we naar een andere kampeerbijeenkomst gegaan, die door
onze familie was georganiseerd. Van de ene gezellige bijeenkomst naar de andere, het kan niet op. Het
bezoek aan de Nachtwacht in Emmen en het buffet bij Thijs en Aafke op die vrijdag hebben we dus niet
meegemaakt.
 
Tot slot, de epiloog, niet die van pater Leopold Verhagen van de tv, maar van ons: 
Het Veenpark: de boottocht en de 2 treinritten door de turfafgraving en door het ouderwetse dorp, de on
verwachte ontmoeting van Henk met zijn nicht in het bakkerswinkeltje.
 
De beeldentuin in Gees: de harde wind, het gemillimeterde gazon, de Jacobsladder van misschien wel 20
m hoog aan de top heen en weer zwiepend, het marmeren schaaltje ook in de wind heen en weer wiegend,
heel subtiel, en dan het grote schilderij binnen in de galerie van allerlei hoofden van mensen met gepronon
ceerde mondkappen, gasmaskers, luchtfilters op en nu komt het: in de rechteronderhoek een inzetstuk van
een gezicht van een man met een snor, zonder mondkapje, maar met een raadselachtige glimlach, zo’n
Mona Lisa -lach.
 
Dian, Henk en Jannie, dank voor de organisatie, de aandacht voor elkaar, de kaartjes met beterschapswen
sen voor de ontbrekende leden, de aandacht voor de dan nog komende 80e verjaardag van Ab, de happy
hours en de lekkere hapjes. Dit menselijke is wel de sterkste kant van de club:” Onze Soliferclub “. 
   
Peter en Norma Plijnaer.                          
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Optimale veiligheid bij:  Afdalen, achteruitrijden 

en met een geavanceerd anti-slinger systeem

www.triorep.nl         Telefoon:   033 -277 88 66

Dé specialist op het gebied van 
caravan-, camper- en traileronderstellen

Experts met  

Van de ledenadministratie
 
 
LEDEN
Nieuw:
Rene van den Bergh, Arkel
Kees Molenwijk, Zetten

Opzeggingen:
R. Delissen, Garmerwoude
Jan en Paula Meulman, Brakel
Hiermee komt het ledenbestand op 65 leden, 5 partnerleden en 1 donateur.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en moet
uiterlijk 30 november van het lopende jaar zijn ontvangen.
Wijzigingen die betrekking hebben op de ledenadministratie zoals adres, telefoonnummer, e-
mail adres, type en kenteken van auto en caravan, graag doorgeven aan de secretaris.
Het Solifer clubblad verschijnt vier keer per jaar halverwege de maand maart, juni, september
en december. Indien u geen blad ontvangt wilt u dan even per e-mail contact opnemen met
de secretaris?

Ledenadministratie Soliferclub Nederland,
secretaris@soliferclub.nl
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Samenstelling bestuur en commissies
 
Bestuur
      Voorzitter                Didi Lindhout                      06-28883531        voorzitter@soliferclub.nl
      Secretaris               Onno de Gans                   079-3212173        secretaris@soliferclub.nl
      Penningmeester    Henk Griffioen                    06-53674584         penningmeester@soliferclub.nl
      Activiteitencie.      Jannie van der Torre         06-33059334         ac@soliferclub.nl
      Technische cie.     Piet Goudriaan                  06-54755534         tc@soliferclub.nl
 
 
Activiteitencommissie                                                                   ac@soliferclub.nl
     Voorzitter              Jannie van der Torre             06-33059334
     Lid                         Margriet Grootenboer           06-30043828                  
     Lid                         Johan Top                              06-30868476               
 
 
Redactiecommissie                                                                           redactie@soliferclub.nl
     Voorzitter                   Didi Lindhout                       071-3616156
     Eindredactie             Marianne van Keulen         06-31035026
     Websiteredacteur    Jacob Dijkhuizen                 0182-616127
     Websitebeheerder   Onno de Gans                    079-3212173
 
 
Technische commissie                                                                       tc@soliferclub.nl
     Voorzitter                Piet Goudriaan                       06-54755534
     Lid                           Reinier Bijkerk                          034-3430783
     Lid                          Jan de Groot                           06-21255141
 
 
Secretariaat             Onno de Gans                    079-3212173         secretaris@soliferclub.nl
 
 
Archief                    Jan Molenaar                        06-23882019
 
Advertenties/PR     Vacant                                                              pr@soliferclub.nl

 
Bank                              NL88 INGB 0004 3260 91
 
Contributie                    De contributie voor 2022 en 2023 is door de algemene ledenvergadering   
                                         vastgesteld op €20,- per kalenderjaar.
                                         In januari van elk jaar krijgen de leden per email van de penningmeester 
                                         een uitnodiging om de contributie voor dat jaar te voldoen.
                                         Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, zullen leden die tegen het laatste 
                                         kwartaal nog niet hebben betaald voorgedragen worden voor royering.
                                         Nieuwe leden krijgen na hun toelating ook een email met een 
                                         betalingsverzoek.
 
Website                         www.soliferclub.nl
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Al 40 jaar uw specialist in Scandinavische caravans! 

 

MARTENS CARAVANBOUW 
VANOUDS BEKEND DOOR KWALITEIT EN SERVICE 

 

Kom naar onze showroom: 
Mercuriusweg 32 

6971 GV  Brummen 
Tel. 0575-561486 
Fax. 0575-562098 

 
www.martenscaravans.nl 
info@martenscaravans.nl 

 

 

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour:  O. de Gans, Cesar Franckrode 31, 2717 BA Zoetermeer


